


In fuli 1948 nam een groepje
leden van ,,Zon en Leven” deel
aan de conferenties van de Jon-
geren Vredes Bond in de jeugd-
herberg ,,Rotschuo” in Zwitse -
land.

Wij zicn hier Werner Zim-
mermann tijdens zijn bezielende
toespraak

CCH

blijde

rwerver

Slechts het beekje maakie koele pretiige geluiden, danste en flitste door het zware

lover over de donkere stenen, een levend ding, dat in zilveren spatten op de gladde
oppervlakie van de vijver neerviel ... En toen kwam er iets anders naar beneden glan-
zen, van steen tot steem, viug en schitterend. Koperkop, zoals gewoonlijk, spiernaakt.
Hij gleed langs de waterval naar beneden, een gouden streep tussen het vallend zilver.
.+ Hij kronkelde zich tussen de natte rotsen door als een aal en stond boven de vijver
als de geest van de stroom, belichaamd in een menselijke vorm. ... Hij kwam met zon
en wind en 't geluid van een lach, en de zang van de ganse wereld, Zelfs de bladeren
rondom zongen mee... Hij kwam aansnellen tussen de boomstammen, in en uit de
zon en de schaduw als een geincarneerd stukie wind...
Hij wist, dat sommige dieren elkaar cpvraten. Het was een nare gewoonte, Maar hij
verwachtte niet, dat de mensen in enigerlei opzicht superieur zouden zijn aan de dieren.
Daarom uitte hij geen gevoelens van boosheid of verwondering, en zijn slotvraag was
dan ook ernstig gemeend. ,,Eten jullie elkaar cok op?’...

Toen ging er plotseling een fuid gegil op. Koperkop was in een van de bogen van de
Fontein gesprongen, spiernaakt als op de dag vaa ziin geboorie, Toch was hij gekleed.
Gekleed in het uitzonderlijke kleed van de Schoonheid. Een Schoonheid zo siralend en
majesteitelijlz, dat het geschreeuw er voor weg stierf ... br

En Koperkop zong. Eerst zacht, terwijl het maanlichte plein vervuld was van de geur
van pas gespifte aarde, van varens in natte zonverlichte bossen... Toen verhief zich
het lied en er kwam een vreemde geesteswind, een geheime fluisiering in het hart van
ieder mens, warm en zecei en zeer na... Alles zong. Vanuit een innerlijk centrum van
zijn, als een vogel na lange gevangenschap in het duister, zingen zowu, vrij in de zon en
de lucht en de moed van zijn vleugels.... ;
Zingend ging hij door de bossen en dwars door de Downs naar de zee. Toen de zon
opkwam, gleed hij met cen kreet, een kreet van vreugde, cen kreet van begroeting, in
de grote deinende wateren en zwom weg naar der ruimen blauwe Verten...

Moge deze paar fragmenten een beeld geven van de schoonheid van dit boek van Ada
Barnett (Een blijde Zwerver), uitgave Servire Den Haag, geb. £6,90). Het is de
geschiedenis van een jongen met ecen diepe en wonderlijke verhouding tot de natuur,
van een wezen uit een ,,andere wereld’, een wereld als de droom van zo menig naturist,
Fen boek van grofe schoonheid, - F. H. D,
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Fen onzer leden (R.) ontving een enthou-
siaste brief van een Zwitserse bezoekster van
het naturisten-eiland ,,Jle du Levant”, in Zd.-
Frankrijk. Wij ontlenen hieraan het volgende:

..... Nu zal ik je van het eiland vertellen, maar vddr ik begin dit:
Je moet daar beslist naar toe gaan!

Dit paradijs is iets voor jouw schildersogen. Het spijt mij achteral dat
ik twee kostbare vacantieweken in het verregende Zwitserland heb door-
gebracht, want zelfs het anders zo geliefde Thielle is van het eiland-~
perspectief uit gezien grauw, zonder geur en bekoring. Hoe anders is het
aan de Middellandse zee in Frankrijk! Oneindig blauw van lucht en zee,
oneindige klaarheid en uitgestrektheid, ernst en lieflijkheid bijeen. Vol van
zoetheid en felheid. Vol zon, altijd en altiid weer z-o-n! En overal
ergens anders was het grijs, verregend en koud.

Waarom woont de mens eigenlijk in zon-loze streken? Ik houd nu in
eens niet meer van Ziirich en ik verlang reeds weer naar de volgende
zomer, waar dan bij mijn aankomst mijn tent gereed zal staan.

Het eiland is zeer wild, slechts weinige en uiterst moeilijke wegen, zeer
weinig huizen, waarvan de meesten ruinen zijn uit de tijd van Napoleon.
Dit heeft tot gevolg, dat slechts zeer uitgezochte mensen zich daar heen
wagen. Nog nooit heb ik zoveel wondermooie mensen, mannen en vIou-
wen, gezien. Het was zo vanzelfsprekend, die bruin-gebrande naaktheid
in deze grootse natuur. Daarbij is het eiland geen ,lichtland”, er is dus
niets wat afgescheiden is. leder leeft er op zijn manier, maar allen onder-
gaan de gebiedende grootheid en de ernst van de schoonheid in de natuur.

Wij kampeerden in een pijnboombos. Sliepen in bij het getjilp van de
krekels en in de vroege morgen zagen wij het blauw van de zee door de
stammen. Er zijn daar heerlijke bomen en struiken. Er is een welriekende
geur in de lucht, welke ten enen male niet te beschrijuen is. De zee open-
baart steeds nieuwe wonderen, zeesterren, zee-anemonen, schelpen, zee-
dieren en planten van de zeldzaamste soorten. Grillige, goud- en zilver-
glanzende rotsen leiden naar de zee en men krijgt een bijna heidense
vreugde als men in de volstrekte eenzaamheid plotseling op een vooruit-
stekend rotsblok, als een klassiek silhouet, een prachtig naakt mens tegen-
komt. Mijn hemel, wat zou je daar wat te tekenen hebben! Je zou uit
bewondering van natuur en mens beslist niet meer terug willen!

Het leven in Frankrijk is zeer goedkoop. Veel en veel goedkoper dan
b.w. in Thielle. Daarbij leeft men letterlijk zo vrij als God in Frankrijk.
De wijn is er zeer, zeer goed, zo goed en zo gemakkelijk verktijgbaar,
dat mijn abstinente hart een vreugdesprong gemaalkt heeft. (Water is er
natuurlijk niet). De vruchten zijn er van een zoetheid en sappigheid, dat
men daarvan zonder meer kan leven. De inheemse bevolking is bemin-
nelijk, eenvoudig en niet door de vreemdelingen bedorven. Er is daar nog
in 't geheel geen vreemdelingen-bedrijf, wat daaruit voortkomt, dat de






















































