


ZOMERTIJIO

€en prille ZzomerMoRrgen, ons klaar €n stralend GROET
hoe WelLt ons d1ep VERIANGEN, hem Juichend TEGEMOET!
WIJ WERPeN af 't omhulsel, dat ons zo drukken kon.
nu zich ons Jonge leven, WeEER WendT NAAR licht en zon.

ZO ZWERVEN WIJ €N OROMEN, VER Van het stadstumult.
VAN WONOERBAAR GENIETEN, hEEFT ZIch Ons haRT veERVULD.
VERGETEN ZIJN O€ UREN, Van 'Slevens moeit’ en kwalen.

ONS WeEZen VOELIT ZIch WarRMGEKUST, DOOR GOUOEN ZONNE-
STRalen.

VRI] VERTAAIO naar h.r.



Naturistische levenshouding
en geestelijke gezondheid

Onder naturistische levensopvatting verstaan we die leefwijze waarbij
— ondanks de tendens van de huidige maatschappij om zich van de
natuur af te wenden — het contact met de natuur zo innig mogelijk
gehandhaald blijft. Dit geldt zowel voor gezonde perioden als voor
ziekte, hetzij lichamelijk, hetzij geestelijk. Dit betekent dat we in onze
levenshouding ook geestelijk gezond blijven, dat we ons temidden
van anderen zonder aanstoot gedragen. Excessen worden vermeden.
We trachten zoveel mogelijk van de natuur te genieten: door zwer-
ven, door natuurlijke producten als voeding te gebruiken, door ons
lichaam zoveel mogelijk aan de zon bloot te stellen, alles zonder dat
we er anderen mee hinderen.

Een eerste eis van geestelijke gezondheid is, dat we niet excentriek
zijn, dat we anderen ten voorbeeld zijn. Het is nu eenmaal een gevaar
van elke beweging die een minderheid omvat, dat deze verwordt tot
een groep van buiten de wereld staanden, die zich tegenover die
wereld verder onmogelijk maakt. De enige weg om onze opvattingen
meer ingang te doen vinden is: inpassing in de bestaande verhou-
dingen meét het aanwijzen van het gemeenschappelijk doel: de gees-
telijke en lichamelijke verheffing van de mens.

Het is ook zo dat diegenen die een naturistische levensopvatting hul-
digen veelal een geselecteerde groep vormen. Een groep personen
die speciaal op hun gezondheid letten. Of mensen die — na erva-
ringen met andere leefregels — tot deze manier van gezondheids-
beleving zijn gekomen. Zo zien we dat deze mensen een aparte groep
vormen in de bevolking. Zij zijn vaak pioniers op het gebied van ge-
zondheidskunde, zij hebben een bijzondere geestesgesteldheid, die
hen doet zijn als voormannen, maar helaas ook: die maakt dat er
mensen onder hen verkeren, die pietepeuterig precies alles vermij-
den wat hun — lichamelijke — gezondheid zou schaden. Die zich de
slaaf hebben gemaakt van allerlei principes, die niet los kunnen komen
van ingeroeste gewoonten, hoe modern en naturistisch deze ook
mogen zijn. Of weer anderen die 66k in de naturistische leefwijze hun
ziekelijke belangstelling voor hun eigen gezondheid niet hebben kun-
nen afleggen.

Al diegenen die z& hun moderne leetwijze bedrijven zijn ziek, door
en door ziek. Zij beseffen niet dat zij weliswaar hun lichaam al dat-
gene geven wat zij menen dat het nodig heeft, maar dat hun geest
daardoor schromelijk te kort komt. Want zij vergeten dat lichaam
en geest één ondeelbaar geheel vormen. Zij weten niet dat zij gees-
telijk niet gezond zijn, hoewel zij vaag in hun binnenste iets voelen
knagen. lemand die oprecht met de natuur leeft voelt zich vrij; vrij
van conventie, vrij van de dwang om alleen dat te doen, dat van
belang is voor zijn gezondheid. Hij is geen gezondheidsfanaticus,
maar één die in de meest uitgebreide zin van het leven weet te
genieten.

Hier ligt het belang van de naturistische leefwijze voor de geeste-
lijke gezondheid, dat wellicht door ons op natuurlijke wijze te voeden,



te kleden en ons zelf te zijn — dat is 66k natuurlik — de geestes-
gesteldheid zowel individueel als van het gehele volk — we denken
hier bijvoorbeeld aan de Hunsa's — op een hoger plan komt te staan.
Door deze leefwijze wordt het ons gemakkelijker gemaakt, geloof ik,
om dit te bereiken. Tal van spanningen en weerstandsverminderende
factoren worden door een natuurlijke leefwijze opgeheven. En, zo er
al een foutieve reactie in de vorm van ziekte mocht ontstaan, dan
staat de natuurgeneeswijze klaar om ons lichaam én onze geest te
helpan om met behulp van de ,,genezende kracht der natuur” de fou-
ten te herstellen.

Zo meen ik dat op het terrein der psychische hygiéne de natuurlijke

leet- en geneeswijze ons ook heel wat te vertellen heeft,
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NAAKTHEID GEZIEN BIJ HET LICHT DER HEILIGE SCHRIFT

De Bijbel is een zeer voornaam boek, omdat veel mensen geloven, dat de inhoud
het woord van God, de Schepper van hemel en aarde, is.

Speciaal in ons land moet rekening gehouden worden met de bijbel en men
ontmoet zeer veel tegenstand, wanneer men iets in wil voeren, wat hiermede wer-
kelijk of schijnbaar in strijd is.

Door alle eeuwen heen heeft men getracht de woorden in de bijbel zo uit te
leggen, dat men zonder hinder zijn practijken kon uitvoeren (slavernij, brandstapels,
veelwijverij, enz.). Dikwijls is de bijbel gebruikt om dingen goed te praten, die be-
slist verkeerd waren, of onschuldige dingen te zien als zware zonden.

Maar nu die naaktheid. Miskennen de naturisten de zonde? vraagt Piet Duyst
zich af in het Voorjaarsnummer 1955 van de Zonnewijzer.

Leviticus hoofdstuk 18 verbiedt familieleden elkanders ,schaamte” te zien om
de bloedschande te voorkomen. Maar hoe moeten wij een naturistische levenswijze
voorstellen, wanneer dit in eigen gezin verboden is?

Zoekt U nu eens op in het laatste bijbelboek Openbaringsn, hoofdstuk 16 vers 15;
waar gedoeld wordt op de terugkomst van Christus, waarna het bestaan van de
aarde een einde zal nemen. ,Zie ik kom als een dief. Zalig hij, die waakt en zijn
klederen bewaart, opdat hij niet naakt wandele en men zijn schaamte niet zie.”

Voorts wordt in Openbaringen 3 vers 18 gesproken over ,de schande der naakt-
heid”, terwijl in 2 Corinthiers 4 vers 3 wordt gewaarschuwd, dat wjij niet naakt
zullen bevonden worden......

De Naturisten hebben ontdekt, dat het naakt met elkander genieten van water en
zon niet tot zonde aanleiding geeft, maar dat juist de kleding prikkels hiertoe op-
wekt. Waarom zou de bijbel dan toch het gekleed zijn voorschrijven? Zou hier
niet nog een andere wet in het geding zijn? Namelijk , Zijt vruchtbaar en ver-
menigvuldigt, teelt overvloediglijk voort op de aarde en vermenigvuldigt op haar”
(Genesis 9 vers 1 en 7).

Als het gevolg van het naakt bijelkander zijn, de drang tot geslachtelijk verkeer
tegengaat, dan zou het mensdom, ip.v. de gehele zarde te bevolken, zijn uitge-
storven.

Wij mogen aannemen, dat de aarde thans dicht genoeg bevolkt is en het over-
vloediglijk voorttelen voor het welzijn der mensheid beter tegengegaan kan worden

Zou het naturisme hiervoor het juiste middel zijn?

Maar wat dan die teksten in Openbaringen, het boek der toekomst?

Een Christen, die de gehele Bijbel als Gods woord aanvaardt zit met die teksten







































