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och zomer

ik draag de zomer nog in blij gedachten

zijn zoelte roezend door mijn hoofd

ik dronk zijn volheid in maar bleef verwachten
ik had mij ook zo veel beloofd . . .

ik denk mij duikend koel in woelend water

zijn klater kitsend om mijn lijf —

weer glijdt al zomerzoetheid door mijn leden
en dringt het naar mijn lippen: zomer ... blijf!

weer draag ik zomer in mijn gretige armen
weer brandt zijn blaak mijn naakte rug
weer kleedt mij stof en zweet en regen
weer smeek ik: zomer kom terug!
jaap E



verdraagzaamheid

de internationale gedachte in de .NLF. *)

Het voornaamste beginsel, dat een internationale organisatie moet
huldigen, is en blijft ,Verdraagzaamheid'. Nergens heeft de zegswijze:
,, s lands wijs, ‘s lands eer” meer betekenis dan hier. ledere reiziger,
die e=n vreemd land bezoekt, moet zich aanpassen en begrip tonen,
wil hij zich niet voortdurend stoten. Des te belangrijker wordt deze eis
in een organisatie, die meer dan 15 verschillende staten omvat. Er
bestaat geen enkele vereniging, waar het beleid, de statuten en de
besluiten op ieder punt alle leden in gelijke mate bevredigen. Anders
zou toch elke stemming overbodig zijn! Het is dus voor ieder op zijn
beurt een vereiste, zich te schikken naar de wens van een ander, opdat
productieve samenwerking gewaarborgd is. Hoe dikwijls worden bij
de .N.F. klachten betreffende deze of gene maatregel van een mede-
lid ingediend. De |.N.F. ziet het als zijn taak, in zulke gevallen ver-
helderend en bemiddelend op te treden. Wie zou tegenover gefun-
deerde uitleg geen begrip tonen? Globaal genomen is het tot nu toe
altijd gelukt meningsverschillen op vreedzame en vriendschappelijke
basis bij te leggen. Hoe dikwijls wordt een kwestie niet gemakkelijk
opgehelderd, als hij maar van de goede kant belicht wordt!

Zelfs de verschillen in opvatting over het naturisme als zodanig zijn
dikwijls niet gering. Zo hebben wij leden, die het vegetarisme en de
strijd tegen tabak en alcohol als eerste beginsel hebben aangenomen.

Anderen weer stellen de lichamelijke ontwikkeling op de voorgrond.
Sommigen kiezen schoonheidskoninginnen, weer anderen stellen iber-
haupt het schoonheidsideaal voorop. Er zijn verenigingen, die vanwege
het slechte klimaat in hun land indoor-clubs hebben om zich tenminste
voor enkele uren zonder druk van kleding vrij en gezond te kunnen
bewegen. Velen propageren ook het onbekleed =zijn binnenshuis.

Anderen weer voelen daar in het geheel niet voor en verbinden de
nudistische gedachte enkel met sportieve activiteiten in de open lucht.

Er zijn cok leden, die, vanwege de strenge wetten in hun land, in het
geheel geen nudisme kunnen en mogen beoefenen, en wier streven
zich daardoor tot het zuivere naturisme (gezondheidsleer en vegetaris-
me) moet beperken. Zij zijn echter blij, als zij de gelegenheid krijgen
hun vacantiedagen in het buitenland vrij en ongedwongen te genieten.

De grondslag van de |.N.F. zal altijd democratisch moeten zijn. leder
lid kan voorstellen tot statutenverandering en statutenverbetering in-
dienen, die aan het congres worden voorgelegd. Besluiten worden
slechts bij meerderheid van stemmen genomen. Zo worden dus alle
maatregelen van de |.N.F. door de leden zelf getroffen. Natuurlijk moet
zich — als overal — de minderheid aan de besluiten van de meerder-
heid onderwerpen.

Gaat het hier dan om de onvoorwaardelijke vervulling van de ene
of van de andere wens? Staat niet iets veel belangrijkers op het spel?

*) Internationale Naturisten Federatie.



Het bestaan en de opwaartse ontwikkeling van onze beweging. Mogen
wij allen bijdragen tot de vestiging en de verbreiding van deze inter-
nationale gedachte. Daarmee worden bouwstenen aangedragen voor
het gebouw van een duurzame vrede en voor het welzijn van de
mensheid in zijn geheel.

PAUL NEUMANN

een school

zoals hij zou moeten zijn

Het onderstaande artikel werd voor ,La Vie au Soleil” door een
jonge Engelse geschreven, die tot de staf van de ,,Unesco’ in Parijs
behoort en lid van de ,,Club du Soleil” is. Ze schetst daarin het leven
in een zgn. ,,progressive school” in Engeland, welks tegenhanger men
in Frankrijk mist.

Naturisme leerde ik voor het eerst op school kennen, verwonderlijk
— in het bijzonder als men ‘in aanmerking neemt, dat zich deze school
in Engeland bevindt. Evenwel moet men weten, dat de ligging van
deze school midden in een particulier terrein in het graatschap Devon,
enkele honderden kilometers van Londen verwijderd, de uitoefening
van de lichtsport begunstigt. Voor de nieuwsgierigen: De plaats heet
Darlington Hall.

De leider van de school gaat van het principe uit, meisjes en jongens
reeds van de prilste kinderleeftijd at gemeenschappelijk te laten op-
groeien, d.w.z. van een leeftijd af, waarop het kinderlijk bewustzijn
niet de vraag stelt, waarom nu meisjes rokken en jongens broeken
aan hebben. (Terloops opgemerkt, daar in deze school geen uniform-
dwang heerst, liepen ook de meisjes meest in broeken rond).

Om het grootste nut voor het lichamelijke en geestelijke welzijn te
bereiken, was in en buiten het zwembassin volkomen naaktheid ge-
bruikelijk. |k moet toegeven: mij als een veertienjarige kwam de aan-
blik van naakte vier- tot achttienjarige jongens en meisjes, en dat niet
alleen in het water, maar ook bij het lucht- en zonnebad buiten het
water, iets zonderling voor, en ik trok aanvankelijk mijn tricot niet uit.

Dat ik nu als enige beklede door de overigen op geen enkele wijze ge-
commentarieerd werd, was voor mij aanleiding, de volgende maal
zonder enige bijgedachte al de kleren af te leggen.

‘Gedurende mijn verblijf in Darlington Hall kon ik bij elke nieuw
aangekomene gelijke waarnemingen doen. Maar deze valse schaamte
duurde nooit langer dan vijf tot zes dagen.

Principieel neemt de directeur geen leerlingen op gevorderde leettijd
op, zoals ik het was. (Bij mijn intrede was ik 14 jaar oud). Met het cog
op de oorlogsjaren maakte hij echter een uitzondering.







































