


ik ken de naaktheid, ik, esn kind van God

op zijne naakte aarde! — hoe zou tot

wie niet naakt meer zijn 't naakte willen ogen

en strele’en kussen hen, die het bedrogen?

hun lijven gaan in zelfgenoegzaamheid,
verschanst in vele schillen, — maar hun glijdt

het blonde fijne haar van 't windje ook niet

de lendenen om, verliefd; hun strijkt het riet

geen doffe scheen; mouw-lompe armen vangen
geen zoele zonnelucht, die 't van verlangen
sidd'rend, warm hoofd mij vlijt aan naakte borst;
en hunnzn voet, van zand'rige leer-korst

broeiend omschrijnd, zoent niet de levende aard!
hun klamme lichaam, in zichzelf bewaard,

ként niet het woud, dat hunne oge’aanschouwen!
en schoon het gaaf omsluit hun kleder-vouwen,

het kleed weert af wouds naaktheid van de hunne:
ziend, zien zij niet wat zij niet voelen kunnen!

uit ,,de heilige vreugden des levens”
van peter aerds.



adriatische bespiegeling

Hoe weldadig is het voor een naturist uit een nogal noordelijk, dicht
bevolkt landje, weer eens te ervaren, dat er nog zulke grote gebieden
bestaan met een heerlijk klimaat en met onmetelijk rijk natuurschoon.
Gebieden, waar je elkaar niet in de weg loopt, waar je je niet steeds
hoett af te vragen wat een ander ervan vindt en die als het ware op een
kans liggen te wachten, om je met milde hand in hun overvloed te laten
delen. Gebieden, waar de natuur je vraagt om mee te doen, je daarvoor
in je mooiste, dus je meest natuurlijke pakje te steken en je er dan in-
gelukkig over te verbazen, dat je daarin een passend onderdeel vormt
van een allerverrukkelijkst landschap. En dat je dus toch niet zo'n
ontaard schepsel kunt zijn, als men je daar in dat noordelijke kleine
land zo vaak wil doen geloven.

Maar hoe kunnen ze deze dingen daar in dat kille halfduister ook ooit
goed hebben waargenomen? Nou ja, in ieder geval krijgen we daar
de zonnewarmte en dus ook de kleurkracht altijd zo mondjesmaat op-
gediend, dat het des te frappanter is, te ondervinden, dat het er in het
warme zuiden allemaal zo heerlijk duimendik bovenop ligt. En zo
kunnen oude en vertrouwde zekerheden in dat sterke | nieuwe’’ licht
opeens zo heerlijk duidelijk tot hun recht komen.

Het was op Rab, een van de vele grillig gevormde eilanden aan de
Dalmatische kunst, dat deze bevrijdende bevinding weer zo onweer-
staanbaar over ons kwam.

Buiten zijn bekoorlijke, blanke stad op de rotsen, welke z6 uit de mid-
deleeuwen tot ons lijkt gekomen en waar in de nauwe trapstraatjes
alles te voet gaat, heeft Rab een grote uitgestrekheid aan ongerepte
stranden, meest rotsachtige baaien met kleiner gesteente of grint, een
enkele kear met zand, maar doorgaans goed begaanbaar.

Sedert Yoegoslavié weer uitnodigend voor buitenlandse gasten open-
staat, vormt het eiland een geliefd vacantie-oord voor Qostenrijkse en
Zuid-duitse lichtvrienden. Een enkele maal ontmoet men er ook En-
gelsen, Fransen of Nederlanders, die er de lange reis voor over hebben
om zich voor enige weken ,,opgelost” te voelen in deze aardse over-

daad en zo de meest volkomen vacantie beleven, die men zich denken
kan.

Via de havenstad Rijeka is Rab met een stoomboot in drie uren te
bereiken. In tegenstelling tot de omringende eilanden, die er door
eeuwenlange ontbossing nogal kaal uitzien is het voor een groot deel
met een prachtige dennenbegroeiing overtogen. Met zijn vele diepe
inhammen en daardoor grillig gevormde stranden heeft het een buiten-
gewoon rijke afwisselende natuur.

Het was dus tegen deze diepblauwe luchten en violette verten, aan de
zoom van deze donkergroene dennebossen en langs deze rotsen van
brons en fosfor, omspoeld door groenblauw water, dat wij deze mooie
mens hervonden en dat wij zo geboeid werden door de kleur, de vorm
en de bewegingen van zijn koffiebruine, soms roodkoperen gestalte.
Zonder kleren? Ja natuurlijk, maar eigenlijk neen: hij was niet zénder
iets, hij was daar z6 juist volkomen compleet en het meest van pas in
deze wondere wereld vol schoonheid. jaap e.










































