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waarom schrijf ik voor de zonnewijzer?

In onze tent op het lle du Levant herinnerde mijn vrouw mij aan de
reeds twee weken eerder gegeven belofte, een artikel voor De Zonne-
wijzer te schrijven. Maar schrijven over het naturisme of naar aanleiding
daarvan leek mij toen zo overbodig; het naakt-zijn bleek daar immers
een geheel vanzelfsprekende zaak te zijn.

Nu, achter mijn schrijftafel, weet ik weer heel goed dat lang niet ieder-
een overtuigd is van die vanzelfsprekendheid. Jammer voor hun
en voor ons. Waarom dan?

Ik sluit mij volledig aan bij het streven van Zon en Leven omdat ik meen
dat dit streven onze samenleving belangrijk kan zuiveren, Jazeker, zui-
veren; onze maatschappij is vervuild door een schijnheilige ,,belich-
ting” van alles wat maar iets met naaktheid en sexualiteit te maken kan
hebben. Geen nuttig of overbodig artikel kan worden aangeprezen of
het moet geschieden door een op sexuele prikkeling ingestelde recla-
me, liefst z6 dat het ,,nog net mag”’. Een van de meest verkochte en
,,genoten”’ weekbladen in ons land is De Lach. Verwijt de redactie of-
de uitgever niets, als er geen vraag naar was, dan fabriceerden zij iets
anders. Maar er is grote vraag naar. Men kan zich netjes vergapen aan
dijen, benen, heupen, ruggen en ,inkijk-buusten”; heerlijk en zielig. Is
de volwassene eigenlijk zo onvolwassen dat hij hier inloopt? Blijkbaar
wel. We leven in de eeuw van de sexualiteit, bekijk oppervlakkig de
etalages van de boekwinkels, bekijk de reclames. We zijn in een maat-
schappelijke puberteit en hopenlijk groeien we er nog eens doorheen
naar de werkelijke volwassenheid.

Terwille van onze kinderen alleen al zou het naakt baden tot de geheel
normale dingen des levens moeten behoren. Nu dringt de samenleving
de opgroeiende mens een op prikkeling ingestelde en scheve | kijk”
op inzake het menselijk bestaan. Wat is er aan de natuurlijke naaktheid
voor schandelijks? De waarheid? Waarheid en natuurlijkheid zijn lelijk
in het gedrang gekomen. Alles moet meer lijken dan het is en aan
die schijn verliest men zoveel tijd dat men aan het zichzelf-zijn niet toe-
komt. Wie is zichzelt? Wie durft zichzelf te zijn en wie kan het? Is het
niet de eerste taak van elke opvoeder, de kinderen te helpen zich te
ontwikkelen op zulk een wijze, dat zij hun eigen mogelijkheden ont-
dekken en ontplooien. zodat zij harmonische wezens worden, zelf ge-
lukkig, anderen gelukkig makend. Naief idealisme? Deze dooddoener
is er slechts om laf zich aan deze verantwoordelijke taak te onttrekken.
Het naturisme is een levenshouding, een geestelijke instelling met con-
sequenties voor het persoonlijke en sociale leven; het naakt baden en
zwemmen is slechts een onderdeel van deze levenshouding.
Persoonlijk vind ik het helemaal niet zo'n vreugde dat het nodig is dat
mensen die het naturisme voorstaan zich moeten verenigen en eigen
terreinen moeten aanschaffen. Het is triest dat men zich moet ver-
enigen om de meest vanzelfsprekende zaken terug te veroveren op de
civilisatie. Maar de feiten onder ogen ziende is het noodzakelijk in een
scheefgetrokken, wanbeschaafde maatschappij.

Wij hebben een samenleving nodig die de mens kans geeft wezenlijk
zichzelf te zijn, vrij van huichelachtigheid en van kleinzielige of scheef-
getrokken visies. Zon en Leven kan daartoe bijdragen en daarom
schrijf ik graag voor De Zonnewijzer. Tiheo: Me=caur



T. Melder: en

Dat sterke, eenvoudige mensen gezond kunnen zijn, en oud worden,
is een algemeen bekend feit. Maar wat te doen, als je niet sterk, en
niet eenvoudig bent? We moeten ernstig rekening houden met de
mogelijkheid dat het mensdom zwakker wordt. De | kneusjes” die
vroeger het slachtoffer werden van kindersterfte of van epidemieén,
worden door de moderne medische wetenschap tegenwoordig in leven
gehouden; soms hebben zij een nageslacht dat het type , kneusjes”
bestendigt. Maar ook de kerngezonde geslachten gaan veelal achteruit,
Romans en romanseries beschrijven betrekkelijk zelden de ontwikkeling
in stijgende lijn, doch veel meer het verval der opeenvolgende gene-
raties. :

We moeten ernstig rekening houden met het feit, dat het leven steeds
minder eenvoudig wordt. ledereen heeft haast, is over-werkt, over-be-
zet, slaapt niet op geregelde tijden, is veel op reis enz.

En toch zal er voor de cultuurmens niets anders mogelijk zijn, dan
terugkeer tot de eenvoud. Vermijd gedenatureerd voedsel: wit brood,
banketbakkerswaren, conserven; probeer af en toe eens een maand
toe te komen zonder tabak of alcohol. Als we vlees willen eten, — dan
rauw!

Vermijd onnatuurlijke prikkels: sensationele films, moord- en doodslag-
romans, motorraces en opgewonden massameetings.

Wanneer ge afstand doet van bovengenoemde , genietingen’”, dan
ontdekt ge na korte tijd misschien, dat ge niets mist, en dat het leven
aan rijkdom gewonnen heeft. Het kan zijn dat ge het gecompliceerde
moderne leven beter 4&n kunt, als ge terugkeert tot de eenvoud.
Wees iedere dag een poosje stil. Als 't kan: Ga de natuur in. Word
een levend mens, zonder al te veel leven te maken.

Blijft het probleem van de verfijning. Wie opgroeit in centraal ver-
warmde huizen, wie het grootste deel van het jaar een kruik in bed
heeft, wie altijd in auto’s, treinen, vliegtuigen zit, wie iedere dag drie
of viermaal eet (honger of geen honger), wie alle kwalen en pijnen
wegwerkt met pillen en injecties, — die gaat onherroepelijk achteruit,
De oude Romeinen hadden voor de soldaten de Mithras-eredienst,
omdat Zarathoestra onder de predikers van wereldgodsdiensten de
reinheid vertegenwoordigde. De simpele reinheid bleek de weerkracht
van de Romeinse soldaten te vergroten. We moeten ons lichaam op
deskundige wijze kwellen, voordat het lichaam éns kwelt. Zwemmen,
kamperen, voettochten (of desnoods fietstochten) in de zomer verho-
gen onze fitheid in de winter. We moeten verfijnd &n eenvoudig zijn
Slsal een snelweger, of als andere instrumenten die uiterst nauw-
keurig, maar onverwoestbaar zijn. -

Laten we het nog anders zeggen: We moeten sterk zijn als veen-
werkers, maar verfijnd als diplomaten. We moeten bestand zijn tegen
internationale reizen, vermoeiende vergaderingen, tegenwerking, kwel-
lende problemen en zware verantwoordelijkheden. Kortom:

We moeten zijn: vegetariér, d.w.z.: iemand die vegetus is, dat is in
goed Nederlands: Een krachtige persoonlijkheid in dienst van onper-
soonlijke doelstellingen,



een bezoek

aan karl vester, monte verita, ascona

Dit verslag sluit aan bij het artikel over de ,,Monte Verita” in Zonne-
wijzer 30-31 blz. 16, dat iets vertelt over een der eerste naturisten-
kolonies in Zuid-Zwitserland.

Een van onze vrouwelijke nederlandse lichtvrienden heeft deze pionier der licht-
beweging bezocht tijdens haar vakantie in Ascona (Zwitserland) en vertelt hierover
het volgende:

Om 11 uur 's-morgens ben ik de Monte Verits opgeklommen met het gevoel alsof
ik een bijzondere weg cpliep, een weg die voert van het wereldse geroezemoes van
mensen en auto’s naer iets dat daar buiten staat. Alle zorgen, problemen, verlangens
leken mij nietig en onbelangrijk, bijna belachelijk. k voelde mij doortrokken van
echte blijdschap, in het besef dat ik een Wijze zou ontmoeten, iemand waarmee ik
praten kon en die antwoord op vele vragen zou geven.

Na lang zoeken tussen huizen en geboomte heb ik zijn huisje gevonden, meer ge-
lijkend op een herdershut, praktisch en eenvoudig ingericht.

Op mijn kloppen kwam een lieve oude knappe man naar mij toe met een fiinbesne-
den, vergeestelijkt gelaat en lange grijze lokken. Hij droeg een korte broek en san-
dalen. Met een zelfverzekerde manier van spreken is hij kennelijk een man die in
zichzelf berust, zonder echter met het praktische leven in conflict te komen. In ieder
geval heeft hij zich in Ascona kunnen handhaven, terwijl al zijn vroegere ,,Gesinnungs-
genossen’’ al lang weggetrokken zijn.

Karl Vester is een der vele naturisten die emigreerden naar Samoa en later weer
terugkeerden naar Ascona. Hij is nu (1956) 77 jaar oud, zijn vrouw 82 en zijn zoon 29.
Geboortig uit Wiirttemberg woont hij reeds 52 jaar in Zwitserland. Zijn moeder stierf
bij zijn geboorte en zijn vader toen hij 18 was. Zijn vader wilde hem laten studeren,
maar hij verzette zich tegen alle scholen en ging zijn eigen weg. Hij heeft er wel
eens een moment spijt van gehad, maar nu niet meer, daar hij zich helemaal zelf
heeft bijgewerkt. Om te reizen heeft hij geen geld meer en hij is tevreden als
,Einsiedler”. Niettegenstaande zijn lieve vrouw en zoon bij hem zijn, is hij toch een
eenzame: ,dezelfde eenzaamheid die men als kind voelt”.

Na zijn begroeting ,,Griss Gott"” hebben wij samen in het prigeltje gezeten. Karl was
helemaal niet verbaasd mij te zien en was direkt bereid met mij van gedachten te
wisselen.

Hij vertelde mij dat hij leeft van tuinbouw, eventuele handarbeid en van het bakken
van voltarwebroden voor een klein gedeelte van de bevolking van Ascona. Zijn
broodvormen smeert hij in met oliffolie en hij gebruikt geen gist. Fen Zweedse
natuurarts heeft dit brood voor eigen propaganda gebruikt. Hier onderbrak Karl zijn
verhaal en vroeg verlof om even naar zijn broden te kijken. |k liep met hem mee
en bewonderde zijn grote ovens en broden die er prachtig uitzagen. Het brood van
Karl Vester is nu mijn dagelijks brood geworden. Nadat hij zijn werk met toewijding
had gedaan liepen wij weer naar de tuin, waar ik toestemming kreeg een foto van

hem te maken.

Op mijn vraag of volgens hem alles voorbestemd is, antwoordde hij: neen, dat
geloof ik niet, een mens heeft ook een vrije wil, alleen de gevolgen van de beslissing
die hij neemt moet hij zelf dragen, want het door de mens veroorzaakte moet vol-
gens de natuurwet op hem zelf terugvallen.







































