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de mens rembrandt

in de loop van de zomer van dit jaar werd de geboortedag van rembrandt herdacht
met grote tentoonstellingen van zijn werken te amsterdam en rotterdam.

verbluffend was de belangstelling zowel voor zijn tekeningen en etsen als voor zijn
schiiderijen.

wij hebben ons afgevraagd wat toch wel ons moderne mensen in drommen getrok-
ken heeft naar het werk van deze kunstenaars van drie eeuwen geleden.

is hat zijn geweldige beheersing van schilder- en etstechniek? zijn boeiend licht-
en-schaduwspel? zijn het de zwierige levensdurf van zijn vroege werk of de ingeto-
gen bezonkenheid van het latere? of het vermogen dat hij als geen ander bezat om
met zo weinig mogelijk zo veel mogelijk tot uitdrukking te brengen?

of is er nog een diepere grond te vinden voor onze altijd maar groeiende waarde-
ring? onze vernuftige samenleving van nu is vol onechtheid en vervalsing; men kan
nauwelijks zeggen, dat zuiver menselijke overwegingen er een rol in spelen. wij
willen het graag anders, maar weten er niet goed raad mee. zeker is dat de meesten
van ons in hun hart alle gekunsteldheid meer dan beu zijn.

en nu is daar deze rembrandt met zijn warme menselijkheid, zijn levensdurf en zijn
direktheid. met zijn liefde voor al wat echt is en van uiterlijke schijn ontdaan. hoe
begrijpend en vergevend staat hij tegenover al wat menselijk is, tegenover alle neigin-
gen van de menselijke aanleg. hij schaamt zich dan ook over geen enkele uiting
hiervan; hij veroordeelt niet, hij idealiseert niet en verbloemt ook niet.

hoe treffend in hun levensechtheid zijn in het bijzonder zijn kleinere spontane schet-
sen met potlood, pen en etsnaald. is het niet of enkel door zijn milde aanraking
het meest gewone en alledaagse verlicht wordt en veredeld?

naarmate het leven hem striemt en de aardse overvloed hem meer en meer ontvalt,
winnen zijn werken nog aan diepte en kracht. tot ten slotte ook in zijn grotere por-
tretten de laatste uierlijke schittering verdwijnt en wij geconfronteerd worden met
steeds weer andere diepten van het menselijk leven. met de hartstocht, de warmte,
de verbetenheid, maar ook met de bezinning, de berusting, de stilte.

rembrandt kende en doorgrondde de gehele mens; hij had zijn sterke, maar ook
zijn zwakke kanten lief. en hij aanvaardde deze mens in zijn geheel.

en wij? hoe staat het met ons? jaap egmond

de waarheidslievenae rembrandt tovert ons nimmer geidealiseerde ,,godenkinderen’ voor ogen
zoals wij die kennen van rubens en vele andere schilders.

ook zijn naakten zijn gewone mensen uit zijn naaste omgeving gebleven, die voor een ogen-
blik hun kleren hebben afgelegd. wij zien ock aan hun lichaam vcak de sporen van hun ma-
nier van kleden en van hun manier van leven. doorgaans tonen zij ook een lichte schroom in
het voor hun ongewone naaktzijn. deze levensechthcid maaks$ de schetsen van rembrandt
voor ons des fe aantrekkelijker,
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te Hannover

De duitse FKK-groep Hannorver, die deze keer gastheer was voor het
INF-congres had alles zeer groots opgezet en zeer goed voorbereid.
leder, die zich aanmelde kreeg een adres voor onderdak, of een
kampplaats aangegeven, en een gedrukte kaart, met een plattegrond,
hoe het terrein te vinden. Blijkbaar had men ook al een voorgevoel
van het bijzonder slechte weer juist in die dagen, want voor alle be-
sprekingen was een zaal beschikbaar in het centrum van de stad.
Verder werd er een foto-tentoonstelling gehouden, een speciale FKK-
werkweek, een jeugdkamp en een internationaal sportfeest,

De pers was uitgenodigd, en alle dagbladen van Hannover en Noord-
westduitsland brachten uitgebreide verslagen,

De ,Nord-West-Deutscher-Rundfunk” bracht een interview met Dr.
R. Ehrmann, —dat een half uur duurde en geheel juist en onverkort
's avonds werd uitgezonden.

Op alle aanplakzuilen en in diverse winkels en restaurants hing een
groot geel plakkaat met de aankondiging van het congres en de be-
gintijden van de diverse openbare lezingen.

Op vrijdag 24 augustus 's morgens 9 uur werd de feestelijke opening
gehouden. De grote zaal van het , Casino’” was met bloemen en
planten versierd, en op de bestuurstafel stonden de vlaggen van alle
bij de INF aangesloten landen.

Op het podium de jeugdgroep in helder witte blouses. Met een paar
frisse trekkersliederen met gitaarbegeleiding werd dit congres ge-
opend.

Na een kort openingswoord door Dr. Richard Ehrmann — Wenen, die
alle aanwezigen begroette, hield de burgemeester van Hannover, de
Heer Weber een toespraak, die wij hier iets verkort weergeven.

,,Dames en Heren,

Bij het begin van Uw 5e wereldcongres wil ik U allen een harte-
lijk welkom toeroepen. |k ben verheugd dat ook U als zovele
andere verenigingen, onze stad als congresoord hebt gekozen
en ik hoop dat U alles hier goed voorbereid zult vinden. In
het bijzonder wil ik de gasten uit het buitenland begroeten. Het
grote aantal toont hoe verbreid Uw organisatie reeds is. |k weet,
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