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Nu is de winter, dor en schrael,

Met ai zijn onlust heen,
En d’Aerde heeft voor deze mael

Haar lijden afgele’en.

Dies is de tijdt weerom gekeerd
Waarin Natuur verjonght
Haers milden Scheppers goedheid eert

En met zijn gaven pronkt.

De aerd is met gebloemt geciert,
Het biecken gaert zijn was,
Het leeuwerickjen tiereliert,

En daelt op 't nieuwe gras.

Elk diertjen heeft zijn vollen wensch,
En quel-begeert leyt stil,
Behalve in den dwazen mensch

Door zijn verkeerden wil.

De mensch, van ware deugden leegh,
En vol van sotten lust,
Hemselfs en and’ren in den weegh

Vermoordt zijn eigen rust.

Ach! waren alle menschen wijs,
En wilden daerbij well
De aerd waer haer een Paradijs,

Nu isse meest een Hel.

(uit ,,Maysche Morgenstondt”’ van Dirk
Rafaélsz. Camphuysen (1586 — 1627).



BLIJVEN WI] ONVOLWASSEN?

In de Groene Amsterdammer van 1-2-1956 stond de volgende ad-

venentie:

ZIJIN ER NOG GOEDE ROMANSCHRIJVERS?

Met manuscripten worden wij overstroomd,

maar waar blijft de schrijver, die ons fonds met

ecn werkelijk seksueel-realistische roman, van

goed psychologisch gehalte, kan verrijken?
Daarna volgen naam en postbusnurmmer van de uitgever.
Na het verkoopsucces van De Liefde van Bob en Daphne blijkt er in
de ,seksueel-realistische’” roman geld te zitten. Ik heb niets tegen de
uitgever, hij probeert te verkopen wat men vraagt. Als het grootste
deel van de productic van boeken en tijdschriften beneden niveau is,
dan hebben wij dit aan onszelf — de kopers en lezers — te wijten.
Tegen een roman, waarin het sexuele element realistisch beschreven
wordt, heb ik geen enkel bezwaar, mits de dosis , psychologisch ge-
halte” geen psychologie van de verkoop is. Wel heb ik iets tegen
slecht geschreven en uit papieren | karakters” samengestelde verhalen,
gemaakt om te speculeren op een geprikkelde cn onvolwassen nieuws-
gierigheid.
Wij hebben de sexualiteit nog steeds z6 verdrongen en zijn dus nog
zozeer onvolledig mens, dat het eerste het beste boek, dat alles wat
oppervlakkig maar te vinden is op het gebied van ontwakende sexua-
liteit bij elkaar harkt, opschroeft en met de romantiek van een keuken-
meidenroman uit de vorige eeuw oversaust, een bestseller wordt.
De onvolwassenheid van onze maatschappij demonstreert zich dan
eerst in de onnozelheid van een verbod en vervolgens in de daardoor
gestimuleerde en geprikkelde hoop, ,het verbodene” te genieten.
De opvoeding heeft gefaald, immers de sexualiteit, die een levend
bestanddeel van elk mensenleven is, blijt nog steeds een genant
gebied. De overprikkeling, hierdoor ontstaan, doet die maatschappij
het verbodene overal zoeken, ook daar waar het niet is, en zo is
het , geestige” dubbelzinnigheidjie een zielig getuigenis van onze
,,onderontwikkeldheid” op dit terrein.
Globaal genomen weten noch de school, noch de jeugdbeweging,
noch de ouders raad met de voorlichting en het sexuele element in
de kinderen. Angstig zoekt men en angst is een slechte adviseur, ook
hier.
De reclame buit onze onvolwassenheid uit op een wijze die het ,,goed
psychologisch gehalte” van de reclamefirma’s bewijst.
De radio doet het precies zo: Wanneer de lol van de amusements-
programma’s via het toestel van de buren bij mij binnengalmt, ver-
baas ik mij dat een hele zaal brult (waarom toch dat brullen? is de
programmaleiding bang, dat de luisteraars anders niet zouden mer-
ken, dat er nu gelachen moet worden?), dat een hele zaal brult als
men de naam van een onzer beste cineasten Bert Haanstra misbruikt
om via zijn initialen te zinspelen op een buustenhouder. De B.H. blijkt
nog steeds een fascinerend element in onze twintigste eeuw.
Wanneer Sjaan uit de familie Doorsnee een baby krijgt, buldert half
Nederland omdat voor de tienduizendeneenste maal twaalfde rangs










































