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Internationale Naturisten-Federatie

De INF verzoek: helpt allen mede, door de koop van de INF-kaart, de internationale

samenwerking te bevorderen.

Bij reizen naar het buitenland staan hierdoor de terreinen, zwembaden en sauna’s

voor je open. Bovendien steun je hierdoor het werk van da INF.

Hajo Ortil

»old big Joe”, schrijver van de diverse extra-uitgaven van ,Helios”, o.a.: ,,100 naakte
wilden" en ,,Aan de bronnen van Arkadié"”, wordt dit jaar 54. Hij is leraar, neen meer
zelfs ,,Studienrat, Dr.” voor duits en engels aan een gymnasium te Bremen. Hij is
reeds vanaf 1925 lid van de duitse naturistenbeweging, sinds 1950 voorzitter in de
groep Bremen en leider van de jeugdgroep daar, bovendien nog kaptein van de

vouwbootgroep ,,Hansische Fluss- und Seepiraten”.

In de Hitlertijd heeft hij meerdere jaren in koncentratiekampen gezeten. Hij werd als
leraar ontslagen, maar werkte later in Wenen. Na afloop van de oorlog kreeg hij als

eerste leraar in westduitsland een benoeming van de militaire regering

Door zijn tochten met de jeugd naar Denemarken, Yugoslavie, Griekenland, Finland
enz,, kwam hij tot schrijven en ontstonden zijn aardige verhalen van de belevenissen
ter zee en te land, die allen zeer de moeite van het lezen waard zijn.

Hajo Ortil zal met pinksteren een vouwboottocht door Nederland maken, met zijn

,Piraten” en hoopt dan ook de leden van onze jongerengroep — met of zonder

kano's — te ontmoeten. Nadere gegevens hierover volgen in de mededelingen.



een brabants muisje

met een staart in loosdrecht!

nbrabant is een gastvrij land”, zo lezen wij in het brabantse blad ,het huisgezin” van
26 juli 1958 en de krant vervolgt zijn ontboezeming aldus:

., Wij zeggen dat zonder de bedoeling onszelf een pluim op de hoed te steken of er
een hoge borst voor op te zetten. en wij kunnen dat doen omdat het brabantse volk
overal bekend staat om zijn mildheid van karakter, zijn tegoedertrouwheid en zijn
gulle gastvrijheid. daardoor weigert de brabantse mens nauwelijks ooit iemand zijn
hulp in woord en daad, noch de toegang tot zijn streek of zijn woning. daardoor weet
de brabander veel te accepteren van wat hem niet eigen is en heeft hij altijd een
vriendelijk welkom ook voor wie hem vreemd zijn.”

»€en brabander, zo wordt het wel eens populair gezegd, kan inderdaad heel wat
hebben voor hij kwaad wordt en in verzet komt. hij laat zijn medemensen liefst zo-
lang en zoveel mogelijk met rust, ook al schudt hij dan wel eens bedenkelijk het
hoofd, omdat hij niet al het vreemde en nieuwe ten volle kan waarderen, maar
argens is toch een grens aan zijn lankmoedigheid. ergens ligt er een moment dat hij
ket niet meer neemt, dan geraakt hij los uit zijn goedmoedigheid en keert hij zich fel
tegen degene die hem, zijn land of zijn eer te na komt. en zo hij de feiten dan mis-
schien niet meer veranderen kan, zo zal hij zijn vlammend protest toch niet voor
zich houden.”

hierna lijkt de schrijver pas goed op dreef te komen, als hij zich keert tegen ,de
lieden, die bewust gods schone brabantse natuur komen ontwijden”. hij zou ze krach-
tig aan het verstand willen brengen, dat zij ,hun blote biezen” hebben te pakken,
tenzij ze ,fatsoenlijk van brabants schoonheid en goedheid” willen komen genieten.
zijn protest eindigt in de strijdkreet ,,edele brabant, were di |”

wat of er dan wel allemaal gebeurd is, dat deze en andere ,,lankmoedige brabanders”
zo plotseling in toorn ontsteken?

zoals men weten zal, kocht ons verbond in het voorjaar van 1957 een lap grond in
de bosrijke omgeving van het plaatsje middelbeers. in de tijd die hier op volgde, werd
er met vereende krachten aan gewerkt om hier zo spoedig mogelijk een mooi
naturistenterrein van te maken, voor zover er in deze periode kontakt was met
plaatselijke autoriteiten en bevolking, was dit van het allervriendelijkste soort. de
eerste kategorie (burgemeester en politie) heeft van den beginne af aan geweten
waar het aangekochte stuk grond voor was bestemd. de bevolking werd omstreeks
pinksteren 1958 er van op de hoogte gebracht door een bekendmaking van de vrou-
welijke burgemeester in de plaatselijke pers, waarin zij o.m. meedeelt, dat ,een
groepje van mensen, die zich naturisten noemen” het betreffende stukje zullen gaan
gebruiken om er binnen de omheining ,,hun naaktcultuur te gaan beocefenen”; na ver-
volgens nog even te hebben beklemtoond, dat zij het met het naturistische streven
niet eens is, zegt zij, tegen de betrokken gang van zaken niets te kunnen doen,
,daar hierin de wet niet voorziet.”

als mevrouw de burgemeester, zoals zij ons in een persoonlijk onderhoud verklaarde,
in overleg met de deken van haar parochie deze bekendmaking publiceerde, ten
einde de wilde geruchten te ontzenuwen, welke in het plaatsje de ronde deden, kun-
nen wij haar beslist geen ongelijk geven. Zij scheen er in de maanden, die volgden
het beoogde doel mee te hebben bereikt: het dorpje middelbeers en zijn prachtige
omgeving waren en bleven een toonbeeld van landelijke rust.

er waren er echter, die er anders over dachten, zoals een redakteur-verslaggever van



.het parool”, die met zijn fotograaf op een mocie juli-dag ter plaatse op onderzoek
uittrok, omdat, zoals hij later in zijn krant zou verklaren, ,de journalistick het nu een-
maal hebben moet van dat soort conflict-situaties en de aanwezigheid van een naak!-
loperskamp in een stijf-roomse omgeving levert er zo een in optima forma"’.

in het interview, dat hij de burgemeester bij deze gelegenheid afnam, moet zij zich
hebben laten verleiden tot uitlatingen als: ,,maar de mensen nemen het hier niet hoor.
dat wordt in brand gestoken. ja, ik kan het zelf niet doen natuurlijk. ik heb er wel een
keer ingebroken, om eens te kijken.” uitlatingen, welke zij later zeker betreurd zal
hebben, want zij verschenen na enkele dagen, op donderdag 24 juli met grote koppen
boven een uitgebreid en met foto’s geillustreerd artikel in de krant. en de critiek, die
haar hierdoor van alle kanten ten deel viel was scherp!

niet zozeer het feit, dat zij beweerde, te hebben ingebroken, beroerde de gemoede-
ren. hierover geeft een inwonrs van middelbeers in het belgische blad | het laatste
nieuws” op 13 augustus de volgende opheldering:

»de burgemeester heeft zich ervan overtuigd in gezelschap van de technische amb-
tenaar van bouw- en woningtoezicht en de wethouders, of er een gebouw zonder ver-
gunning was opgeirokken. uit hun onderzoek bleek, dat dit niet het geval was. wat er
stond was gezet zonder fundamenten en niet nagelvast. volgens de wet schijnen zulke
gebouwen overal te mogen verrijzen zonder dat men hierdoor een strafbaar feit
pleegt.

zou zij verder, als hoofd van de politie, ook niet het recht gehad hebben om zich
daar van de stand van zzken op de hoogte te stellen?” stelt hij verder nog.

veel meer opschudding verwekte de uitlating ,,dat wordt in brand gestoken” uit de
mond van een vooraanstaand overheidspersoon.

een kleine bloemlezing uit de stortvloed van ingezonden artikelen hierover willen
wij u niet onthouden, omdat deze over het algemeen van een verrassend heldere
kijk op de situatie blijk gaven.

»het is te hopen, dat de vrouwelijke burgemeester haar vingers niet brandt aan het
gevaar dat zij zelf heeft opgeroepen.”

+is deze burgemeester wel eens op een bal of iets dergelijks geweest? de daar ver-
toonde décolleté’s zijn veel geraffineerder. daar zijn ook katholicke vrouwen bij en
vorstinnen, die wij zo vereren.”

»om é&én ding ben ik blij, n.m.l. dat ik daar niet in de buurt woon. want het is mijn
gewoonte om in mijn badkamer (wat net zo goed particulier terrein is) geheel naakt
een bad te nemen. bovengenoemde burgemeester, dit wetende, zou misschien de
verleiding niet kunnen weerstaan mijn huis in brand te steken.”

»toen ik die geschiedenis der , lichtvrienden” in middelbeers las, dacht ik aan die ge-
schiedenis in duitsland. een dame had bij haar buurvrouw door het sleutelgat geloerd.
zij zag, dat haar buren, man, vrouw en twee kinderen, geheel naakt door de kamer
liepen. in grote consternatie belde zij de politie op. er werd een brigadier naar toe
gestuurd. ,,zij moesten zich schamen”, zei de ,dame” tegen de brigadier, , kijkt u
toch eens door het sleutelgat’. ik kijk wel uit’, zeide de brigadier, ,,dan zou IK me

o

moeten schamen’’,

whet vreemde, dat in middelbeers gebeurt is niet zozeer, dat een groepje mensen er
een stukje grond koopt om heerlijk van de zon te genieten in de staat, zoals zij door
de schepper zijn gemaakt, maar veel meer, dat er daar mensen wonen, die dat niet
goed vinden. wat doen die mensen nu? je zou zeggen: niet kijken. ze hoeven toch
niet te kijken? alles is toch goed algeschut?”

een verrassende ervaring was ook de uit deze pennevruchten van merendeels niet

naturistische schrijvers blijkende kennis van zaken, waar het typisch naturistische
aangelegenheden betrof:







































