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Sinds de kleren zijn uitgevonden
kwam er de jonge en de oude zonde,
maar er is geen groter zonde

dan die kleren uitgevonden.

Klaag nu niet, dat koude en zon de
schuld zijn, zeg toch onomwonden
in keurig Frans namens mij en u
non de

En dat alles met een tikje

boosheid door mislukte nood

om een alleraardigst strikje

aan een vrouwenpoot.

Pierre Kemp

Bc;}vensfcrond gedichtje van Kemp is overgenomen uit Maatstaf, maandblad voor letteren,
febr, 1959,

Ik ken in Nederland geen levender, origineler en speelser dichter dan de jonge 73-jarige
Maastrichtenaar Pierre Kemp. Elk gedicht van hem is kort en nooit moeilijk te ,,begrijpen’’;
maar in die korte versjes leeft, lacht en huilt meer levenskracht en wijsheid, poézie en kosmos
dan in heel veel andere diepzinnige en mooie drukwerken. Pierre Kemp lezen is een plezier
dat ik iedereen van harte gun. Daarom wijs ik op het boekje Vijf families en één poeder-
blauw, een verzameling kleine liederen. (G. A. van Qorschot, Amsterdam, 1958, f 6.90).

In 1959 verscheen van hem nog de bundel Emeritaat (A. A. M, Stols, ’‘s-Gravenhage, f 4.90),
een waterval muziek”, 60 bladzijden altijd weer nieuw en tot nieuwe energie aansporend
licht. Theo V.



voedingsgebruiken
en -misbruiken

aan de op 13 september 1957 te amsterdam gehouden en in
het maandblad- ,,voeding” (oktobernummer 1958) gepubli-
ceerde voordracht van dr. j. groen, hoogleraar aan de uni-
versiteit van jeruzalem, ontlenen wij het volgende:

Voeding, biologisch beschouwd, is het proces volgens hetwelk het or-
ganisme voorziet in zijn behoefte aan brandstof ter levering van de
benodigde energie en aan bouwstof ter vervanging van verloren gaand
weefsel of (bij groeiende individuen) voor de opbouw van nieuw weefsel.
Maar naast deze biologische definitie van voeding kunnen wij onder dit
begrip ook verstaan alle menselijke processen, die te maken hebben met
de selectie, produktie, verdeling, bewaring en bereiding van de voe-
dingsmiddelen die voor dit biologische doel opgenomen worden. Terwijl
nu de biologische behoefte aan voeding en biologische voedingsproces-
sen min of meer universeel zijn, is de wijze waarop de voedingsbehoefte
bij de mens bevredigd wordt, afhankelijk van de cultuur van de groep
waartoe hij behoort.

Tegenwoordig zijn wij er ons van bewust, dat vele van de maatstaven,
die wij gebruiken om het normale van het abnormale of het goede van
het slechte te onderscheiden, niet universeel gefundeerd zijn, d.w.z. niet
ontleend zijn aan biologische en klinische ervaring, maar vaak aan onze
eigen voedingsgewoonten, zoals wij ze weer over hebben gekregen van
onze ouders of van andere sleutelfiguren die behoren tot een vooraf-
gaande generatie.

Tijdens een van mijn verblijven in de staat Israél werd ik verzocht om
raad te geven voor de voeding in een tehuis van ouden van dagen. U
weet, dat één van de problemen van de nieuwe staat is dat daarheen
grote groepen Joden stromen uit alle delen van de wereld, die weliswaar
verenigd zijn door een min of meer gemeenschappelijke afstamming, en
een min of meer gemeenschappelijke godsdienst, maar die weer worden
gescheiden doordat zij afkomstig zijn uit zeer verschillende delen der
aarde en de levensgewoonten van de hen omringende volken in aan-
zienlijke mate hebben overgenocmen. Daarbij zijn deze Joden, evenals de
volkeren uit wier midden zij komen, oprecht overtuigd dat de levensge-
woonten die zij meebrengen naar Israél ook de enig juiste zijn. Zo had
men ook in dit tehuis voor ouden van dagen het probleem, dat zich daar
niet alleen een vrij grote groep inwoners bevond, afkomstig uit Europa,
maar dat er ook een vrij groot contingent ouden van dagen was, af-
komstig uit Yemen, welke laatsten een geheel andere levenswijze en
opvattingen meebrachten dan de uit west- of centraal Europa afkomstige
Joden. Hun opvattingen zijn nog vrijwel uitsluitend gebaseerd op de vijf
boeken van Mozes en op de rest van het oude testament, en hun levens-
wijze is vrijwel niet beinvioed door westerse seculaire normen. Deze
mensen hadden ook hun eigen streng bepaalde voedingsgewoonten en
de directie van het tehuis was begrijpelijkerwijze teleurgesteld, toen de
Yemenieten het allerbeste Europese eten, dat men hen voorzette, niet










































