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gewoon

de wind is er met hun kleren vandoor
en licht stoeit op hun huid —

is de schepping opnieuw begonnen

is er een gevecht gewonnen?

hun stemmen hebben een nieuw geluid
zij zijn wat zij zijn

niet minder, niet meer

zij trokken gewcon hun kleren uit

en spelen weer

de vrijheid is toch al zo klein.
speel je mee?

een, twee

de wind is er met mijn kleren vandoor
ik zal ze straks wel weer vinden hoor —
aarde water lucht en vuur

dit is een heerlijk uur.

theo vesseur.



die jeugd
van tegenwoordig!

het is zaterdagavond en door de radio klinken diskussies, welke een
aantal jonge mensen onder leiding van enkele musici met elkander heb-
ben naar aanleiding van enige gespeelde gramofoonplaten. de jongelui
zijn vermoedelijk omstreeks twintig en zij slagen er goeddeels in, voor
de mikrofoon de woorden te vinden voor hun subtielste bevindingen.
op een koncert, enige weken geleden in de stampvolle zaal van het
amsterdams koncertgebouw, dat gegeven werd door ,,i musici”’, het uit-
gelezen italiaanse ensemble van jeugdige virtuozen, leek de gemiddelde
leeftijd van de bezoekers dichter bij de 20 dan bij de 60 te liggen.

als ik in een museum of kunstexpositie kom, valt het mij vaak op, dat
er buiten de rondgeleide schoolklassen en jeugdgroepen, altijd nog zo-
veel jongelieden rondlopen, die daar toch blijkbaar voor eigen plezier
naar toe zijn gekomen. waarom valt mij dat op? ik vraag mij af, of dat
wellicht komt, omdat het geijkte beeld, dat doorgaans in de pers en in
vele kringen door volwassenen van de opgroeiende jeugd wordt opge-
hangen, een heel ander beeld is. als men de gangbare kranten- en andere
verhalen mag geloven, dan is onze jeugd voornamelijk ongeinteresseerd,
kultuurioos, losbandig, ja zelfs misdadig.

dat mijn ervaringen met de jeugd van tegenwoordig zo dikwijls niet klop-
pen met wat ik daar over hoor en zie vertellen, komt doordat men deze
materie mijns inziens zo verschrikkelijk eenzijdig ziet.

ik zou daarom eens even stil willen staan bij het beeld, dat de jeugd van
tegenwoordig van ons volwassenen te zien krijgt.

wij volwassenen van tegenwoordig zijn wetenschappelijk zo ontstellend
knap en tegelijk zo ontstellend onverantwoordelijk, dat de meesten van
ons in een voortdurende angst leven over de gevolgen van onze eigen
verbluffende vindingen, wanneer deze plotseling — zonder dat een onzer
het zal kunnen tegenhouden — mochten losbarsten over de wereld.

hoe springen wij volwassenen om met de aan onze zorgen toevertrouwde
natuur? een enkele veelzeggend antwoord: elke editie van een new-
yorkse krant kost de aarde een woud van 15.000 bomen. als gevolg van
dergelijke ontbossing op grote schaal en de hierdoor veroorzaakte bo-
dem-erosie rukt bijvoorbeeld de sahara-woestijn elk jaar 1 km verder
naar het zuiden op.

hoe springen wij met de aan ons overgeleverde dieren om? wij verjagen
ze uit hun natuurlijke woongebieden, waar we de kans maar krijgen. we
fokken ze op voor de slachtbank of gebruiken ze levend voor proef-
nemingen (40.000.000 per jaar), waarmee we ons eigen leven hopen te
veraangenamen of te rekken, als wij door een onverstandige manier van
leven gevaar lopen een voortijdige dood te sterven.

hoe springen wij om met de overvloedige oogst, die de aarde ons ieder
jaar weer biedt? wij vernietigen er een deel van, als ons dat soms uit
baatzucht beter uitkomt, terwijl miljoenen kinderen in uithongering op-
groeien. het deel van de oogst, dat voor de konsumptie gebruikt wordt,
vergiftigen wij met een aantal chemicalién, dat, volgens gegevens van
recente kongressen van voedseldeskundigen, de 1000 reeds gepasseerd
heeft.

hoe springen wij volwassenen met elkander om? de beantwoording van










































