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lichamelijk

in de zon

in de zon

ik lig op mijn buik

mijn hart klopt zwaar in mijn navel
het gras maakt een pijnlijk patroon
in knie en eliecboog

losjes aan de lucht

hangen mijn voetzolen te branden
mijn handen vol vingers voelen
mijn haren heet en droog

als van een ander

ik ben niet meer bij mij

ik ben niet meer mij

voor het grijpen

zal nu het geluk wei zijn
hier-hier-hier gillen de vogels
en alles groeit gulzig omhoog

mischa de vreede



op de wereld

van tegenwoordig

op de wereld van tegenwoordig wonen en leven mensen bdéven-de-21
van tegenwoordig en mensen benéden-de-21 van tegenwoordig. de men-
sen boven-de-21 noemen zichzelf volwassenen. lichamelijk zijn zij dan
gewoonlijk inderdaad een heel eind op weg.

een aantal volwassenen is misdadig, maar daarom is dé volwassene nog
niet zo. het is een beetje mode, op ,de jeugd” af te geven. ik ben dan
altijd wantrouwig. op welke gronden steunen de verwijten die dan ge-
maakt worden? het schijnt vroeger ook al mode geweest te zijn, af te
geven op de jeugd van tegenwoordig. soms is de volwassene bang
voor eigen volwassenheid, die de consequentie inhoud oud te worden.

verwoede pogingen om jeugdig te lijken stranden in een ervaren dat dit
op een bepaald moment niet meer mogelijk is. de fel begeerde jeugd
(d.w.z. het fel begeerde jeugdig uiterlijk) gaat onherroepelijk verloren.
gevolg is vaak een grotere of kleinere haat tegen hen die het zozeer
begeerde nog overvloedig bezitten. wat ik niet krijgen kan en toch zo
graag zou willen hebben, dat tracht ik in waarde te verkleinen, ik scheld
er op Of ik tracht in harmonie te leven met dat wat mogelijk is en dan
heb ik geen behoefte aan schelden.

nog nooit heb ik iemand op ,,de jeugd” horen foeteren zonder emotio-
nele geladenheid, waardoor het gevoel voor juiste verhoudingen ver-
stoord werd.

zou de volwassene werkelijk volwassene durven zijn, zijn uitwisseling met
jeugdige personen zou er wel bij varen, want hij zou zich durven ,,open”
stellen, zonder pogingen de meerdere te willen zijn. de volwassene is
beslist niet altijd de meerdere tegenover de onvolwassene.

de volwassene kan nu een schuldbelijdenis afleggen en constateren, dat
wij de wereld in een niet zo florissante toestand doorgeven aan onze
kinderen. ik meen, dat die volwassene dan gelijk heeft, maar tot zijn
verontschuldiging voer ik aan, dat ook zfjn generatie de wereld kreeg
aangeboden in evenmin een glorieuze situatie, en zo kan ik het spel-
letje dodrspelen.

Jij, ik en wij zijn geen van allen in staat de wereld in een handomdraai te
verbeteren. maar ik gelddf nu eenmaal in jou, in mij en in ons. ik geloof
daar in ,tegen de klippen op”. maar er is een groep wereldbewoners
die mij dagelijks in dit geloof versterkt, dat zijn de jonge mensen met wie
ik op school en door mijn werk elders voortdurend in aanraking kom. en
ik weet zeker dat een deel van diezelfde jonge mensen, t.z.t. 66k zal
foeteren op de jeugd van tegenwoordig. zij zijn dan vergeten, wat zij
nu veelvuldig ervaren: dat er volwassenen zijn die een klein deel van
de jongeren aanzien voor de jeugd. Ik moet dan denken aan een vol-
wassene met wie ik een middag mocht wandelen, geen enkele keer
hoorde ik iets zeggen over een boom, een bloem, een vogel, de kleur
van de grond en de lucht, maar elke ,,stinkzwam’ werd mij met nadrukke-
lijk snuiven en veel woorden aangeduid. ik heb nooit geweten dat er
zoveel stinkzwammen waren, bijna was ik toen gaan geloven dat ,,de”
natuur één grote stinkzwam is. en dat temidden van zoveel rijkdom!

theo vesseur.










































