


jeugd
en
turisme

de geregelde lezer van onze ,zonnewijzer” herinnert zich, hoe in de loop van
1959 (no. 42) een onzer jeugdige leden de grondslagen van het naturisme in
diskussie poogde te brengen, terwijl enige zonnewijzers later (no. 44) ,de
tegenwoordige jeugd” onder de loupe werd genomen.

op beide artikelen kwamen naderhand nog meerdere reakties bij ons binnen,
waarmee zowel jongere als oudere leden van hun belangstelling blijk gaven.
positiever evenwel dan (te) lange diskussies in eenzelfde richting lijkt ons, op
beide onderwerpen een nieuw licht te doen schijnen.... door ze aan elkaar
te verbinden.

we menen, dat hieruit meer winst te verwachten is, zowel naar de ene als
naar de andere kant. en voor een keer valt dan de volle aandacht eens op
misschien het meest waardevolle aspekt van heel ons naturisme: zijn be-
tekenis voor de opvoeding.

ten einde te komen tot een zo rijk mogelijk gamma van gezichtspunten,
vroegen wij een jeugdleider, een vader en een leraar om eens iets te ver-
tellen over hun bevindingen op het gebied ,jeugdopvoeding”; wij snuffelden
naar ,oude”, nog nieuw gebleven gedachten hierover in de eerste jaargangen
van onze ,zonnewijzer” en regen ze aaneen onder het hoofd ,natuurlijke op-
voeding”; wij probeerden in weinige regels de resultante te vinden van een
recente diskussie over het onderwerp ,naturisme en opvoeding” en ten slotte
— 0ok dat leek ons belangrijk — lieten wij de jeugd zelf over zijn naturistische
ervaringen aan het woord.

een aiwisselend programma dus, zij het steeds over eenzelfde tema, ge-
illustreerd ditmaal door zowel jong (het tekenwerk) als oud (de foto’s).

moge het u in deze vorm noden tot lezen en herlezen, tot overdenken en
toetsen ook van de eigen overtuiging.

jaap egmond

arno en toontje, twee Kkleine naturistjes, respektievelijk 2 en 3 jaar oud, be-
zoeken voor het eerst van hun leven een zwembad.

bij het binnenkomen roept toontje meteen: ,wat een gekken! die hebben hun
broek aan in het water!”

arno‘tje, die wel genegen is, evenals de andere kinderen met een zwembroekje
aan rond te lopen, schreit hete tranen, als hij met dat mooie broekje aan het
water in moet.



jeugd,
jeugd
en nog eens jEUGgd

van de redaktie van de ,zonnewijzer” kreeg ik het verzoek om in het kader
van dit nummer jets te schrijven en bij dit verzoek was ook reeds de suggestie
gevoegd: misschien kun je eens iets schrijven over de verschillende soorten
jeugd, waarmee je geregeld in aanraking komt, b.v. ,beschermde” jeugd,
~ongrijpbare” jeugd en ,naturistische” jeugd.

vanzelfsprekend is het in het korte bestek van dit artikeltje niet mogelijk
om erg diep op dit onderwerp in te gaan. ik geloof ook niet, dat dit nodig is.
ik hoop nl. dat het hele punt jeugd en opvoeding in de afdelingen verder zal
worden doorgesproken en doorgedacht en uit de aard der zaak ben ik dan
natuurlijk graag bereid om voorzover het dit onderdeel betreft, daarbij mee
te spreken en mee te denken.

aan de ene kant is het een beetje gevaarlijk om te gaan praten over ver-
schillende soorten jeugd (het hierboven genoemde aantal, zou nog wel met
enige variaties kunnen worden uitgebreid). er zijn nl. altijd mensen die aan een
bepaalde soort uitverkiezing geloven en er van overtuigd zijn dat een kind qua
geboorte al tot een bepaalde groep behoort. en dat hieraan dus niets te ver-
anderen is. dit is een opvatting, die je b.v. bij het werk onder de ongrijpbare
jeugd nog wel eens tegenkomt. dan is er altijd wel iemand zo vriendelijk
om te zeggen: ach hou er maar mee op. het geeft toch niets. deze kinderen
Zijn 1oely < vones s " enz.

aan de andere kant komt het in de tegenwoordige tijd ook nog wel eens voor
dat men de neiging heeft om de verschillen die er zijn als niet bestaande of
onbelangrijk opzij te schuiven. en ook dat is, geloof ik, niet de juiste manier.
ik moet bekennen, dat ik niet pedagogisch of psychologisch geschoold ben. ik
kan alleen maar spreken vanuit een jarenlange ervaring in het jeugdwerk. en
dan geloof ik dat elk kind bij zijn geboorte allerlei mogelijkheden met zich mee
krijgt. het is alleen zo, dat deze mogelijkheden door de omstandigheden en
door de opvoeding gevormd en helaas ook dikwijls misvormd worden. de ene
soort jeugd is in wezen niet slechter dan de andere. wat weten wij echter vaak
af van de omstandigheden en van de situatie waarin bepaalde jongens en
meisjes opgroeien?

en dan weten wij tegelijkertijd hoe ongelofelijk belangrijk de taak van de
ouders in dit alles is. natuurlijk zijn er in de wereld waarin wij leven allerlei
invloeden die in het leven van onze jongens en meisjes ingrijpen. invloeden die
ik zeer bepaald niet wil bagatelliseren. de film. ik denk aan een ervaring die
ik in het jeugdzorgwerk meemaakte. jongens van 15—17 jaar, die niet te
bewegen waren om aan een avondspel mee te doen, omdat (zoals later bleek)
hun gedachten vol waren van dingen als vechten met messen tussen de tanden
en valkuilen.

maar dan wordt het je in de praktijk van de omgang met allerlei soorten jeugd
ook zo duidelijk, dat het uiteindelijk niet alleen maar ligt aan de film en aan de
lektuur en aan al die andere dingen, maar dat de belangrijke faktor toch altijd
is en Dblijft ,het gezin”.

iedereen die met jeugd werkt, weet dat de grondoorzaak van allerlei moeilijke
gevallen toch altijd in het gezin te zoeken is, dat b.v. het werk onder de on-










































