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het is nogal eens de gewoonte om bij mijlpalen in het bestaan van een ver-
eniging met getallen of beeldstatistieken naar voren te komen.

dat is heden niet onze bedoeling.

in de eerste plaats is het ons — bij de gestadige maar uiterst rustige groei
van ,zon en leven” in de afgelopen 15 jaar — niet mogelijk met cijfers te
komen, waar de wereld van onder de indruk zal raken. in de tweede plaats
geloven we, dat groei van naturistische waarden zeker niet in getallen is uit
te drukken.

~ZOon en leven” streeft naar hervorming van de menselijke samenleving in
naturistische zin en zal daar met des te meer effekt iets in bereiken, naar-
mate zijn gehalte en zijn middelen zuiverder zijn.

wanneer ook wij zouden werken met de hoeveelheden, met het tempo en met
het lawaai, waaraan- onze wereld gewend dreigt te geraken, zou onze stem
spoedig geheel in het tumult verloren gaan.

indien ergens, dan is het oude woord ,,eenvoud is het kenmerk van het ware”
van toepassing op een verbond als het onze, een gemeenschap van zoekers
naar natuurlijkheid en echte menselijkheid.

moge de stem van de natuur, van ons innerlijk en .... van de stilte al het
andere in en om ,zon en leven” overstemmen, ook als in komende jaren —
bij steeds meer kerend getij —- de macht van het getal aan onze zijde zal
zijn. jaap egmond




vijitien jaar ,,zon en leven”’

nadat ik in frankrijk het naturisme had leren kennen, als het streven naar een
natuurlijke en humane levenswijze, vanuit het inzicht dat alle vraagstukken in
ons leven en in de wereld slechts opgelost kunnen worden in harmonie met
de natuurwetten, vormde ik met enkale turnvrienden uit amsterdam een groepje
van naturistische lichtvrienden, waaruit later de amsterdamse ,bond van licht-
vrienden” zou ontstaan.
kort daarna maakte ik kennis met een reeds langer bestaande groep in het
gooi en werkte daar enige jaren aan mede. in beide zeer idealistische groe-
pen hebben zeker velen de mooiste ervaringen van hun leven opgedaan.
toch belette eenzijdigheid en politieke, resp. mystieke inslag een blijvende ge-
zonde groei dezer organisaties. na de 2e wereldoorlog moest daarom een
geheel nieuwe organisatie gevormd worden, berustende op de opgedane erva-
ringen en op het verkregen inzicht hoe het wel en niet moet. nodig was een
neutrale naturistische grondslag, opdat onze idealen niet ondergeschikt zou-
den worden gemaakt aan persoonlijke overtuigingen.
gedurende de eerste jaren van de oorlog verenigden wij zomers een groot
aantal naturisten op een eigen terrein bij apeldoorn, maar dit ging door in-
beslag-neming verloren. in de oorlog hadden velen in duitsland de freikdrper-
kultur leren kennen, waaruit toen al de ,lebensreform” grotendeels verdwenen
was, terwijl andere jongeren in engeland het nudisme hadden beleefd, zonder
enig vermoeden te hebben, dat dit oorspronkelijk slechts een onderdeel was
van een andere levensbeschouwing, n.l. van het naturisme, dat geen verzame-
ling is van een aantal losse idealen, maar het inzicht dat alle vraagstukken
van ons leven slechts oplosbaar zijn in harmonie met de natuur.
daarom nam ik direkt na de oorlog het initiatief om tot een echte naturistische
organisatie te komen, die de fouten van de vorige zou vermijden, die neutraal
zou zijn op politiek of religieus gebied, om zich alleen aan het naturisme te
wijden, een op zich zelf zo uitgebreid gebied dat ieder onderdeel van ons
leven er door geraakt wordt, of het nu betreft voeding of opvoeding, leefwijze,
geneeswijze, landbouw of woninginrichting!
ook de organisatievorm van jacque demarquettes naturistenbond , le trait d’union”
werd hierbij zo veel mogelijk nagestreetd: open voor ieder van goede wil, die
sympatiseert met onze beginselen, en steunend op een kern van naturisten,
die zoveel mogelijk de ideé&le en organisatorische leiding moet vormen. daarbij
komt het pogen om zowel nationaal als internationaal een krachtige faktor te
blijven voor verdieping van het naturistische streven.
zijn we in de verlopen 15 jaar in dit alles geslaagd? en wat zal de toekomst
ons brengen? het antwoord hierop hangt af van de eisen die wij zelf stellen
en van de verwachtingen die wij (gehad) hebben.
zeker hebben velen, die lid zijn of waren van ,.zon en leven” zich meer of
minder in naturistische zin ontwikkeld, en in alle groepen heerst een meer of
minder krachtige naturistische tendens. zal deze sterk genoeg zijn om steeds
weer nieuwe leden van onze idealen te doordringen, en om stand te houden
tegen de meer oppervilakkige en nudistische stromingen binnen en buiten onze
organisatie?
dit hangt af van aller verantwoordelijkheidsgevoel, in welke mate wij mede-
werken om de juiste leden en bestuursleden te krijgen, en of wij er ons steeds
voldoende bewust van zijn dat het eigenlijke doel van zon en leven het na-
turisme moet blijven, en dat we alleen wat kunnen bereiken als onze na-
turistische kern groter en sterker wordt. zo hangt de toekomst van ,,zon en leven”
van ons allen af, van wat wij voor ons ideaal over hebben.
moge het een goede toekomst zijn.

harry dissen.










































