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twintig jaren zon en leven,
hoeveel uren zon is dat!
twintig jaar gezondheidsstreven,
wij gedenken 't in ons blad.

20

twintig jaar al, zon en leven,
streed je voor volwassenheid;
werd je met je zonnig streven
zelf nu ook een grote meid?

20

zon en leven, eens een peuter,
die de vrijheid zocht, de zon,

dwars door wolken van geleuter,
téch een twen die ’r wezen kon!

20

twintig jaar! en al die tijd
onomwonden uit princiep!
vieren wij dit blote feit:

zon en leven, hiep, hiep hiep!

20

zon en leven, hiep daar ga je,

’k wens j'een leven van gewicht,
groei maar uit tot 'n ouwe taaie
en, ook zonder zon: veel licht!

jaap



veranderde
het
naturisme?

twintig jaar ,,zon en leven”! onze op-
richters werden er grootvaders en
grootmoeders bij; enkelen van hen,
nog steeds aktief aan het verenigings-
leven deelnemend, schrijven in deze
,Zonnewijzer” over hun ervaringen en
ontmoetingen in die tijd.

een mijlpaal als een jubileum is een
punt waarop men zich meer dan ge-
woonlijk rekenschap gaat geven om-
trent het hoe en waarom.

daar de feitelijke ontwikkeling van de
beginfase van ,,zon en leven” uitvoe-
rig aan de orde kwam in ons jubileum-
nummer van 1956 en de gebeurtenissen
van de latere jaren de meesten onzer
uit eigen ervaring kennen, wil ik bij
deze gelegenheid liever een poging
wagen om iets te ontdekken van de
grote lijn door deze twintig jaar neder-
lands naturisme.

zoals in iedere evolutie is er een zich
wijzigende faktor en een konstante.
wat veranderde en wat bleef?

in onze samenleving ondergingen aller-
hande aspekten in het na-oorlogse ne-
derland een sterke wijziging: opvoe-
ding, onderwijs, voeding, kleding, zede-
begrippen, sociale tendenzen, de ver-
houding mens-natuur. de viucht van
wetenschap en techniek was zo enorm
dat het meer een 6nt-viucht werd: een
zich onttrekken aan onze beoordeling
en beheersing.

de wereld veranderde en de naturist
veranderde mee — zijns ondanks!
een typerend beeld: eerst fiétste hij
naar zijn terrein, al was het 70 km of
meer en hij pakte zijn karretje vol met



zijn hele hebben en houen, tenten en kinderen inkluis; heden is hij ge-
motoriseerd tot en met en zien de besturen van onze terreinen uit naar
geschikte plaatsruimte voor auto’s plus karavans.

veranderde het naturisme dan ook?

ja. dat wil zeggen van buiten gezien; zijn diepste binnenste blééf, ja
groéide nog aan betekenis.

belangrijk is dat terwijl op vele punten, als chemische aantasting van
bodem, water, lucht, als lawaaihinder, als de bezwaren van een haastig
maar overvoed leven, de noodzaak van korrektie dringender werd en
tegelijk in de algemene opinie een aanmerkelijke verschuiving ten
gunste van de naturistische gedachte plaatsvond. ook hier een enkele
illustratie: in de eerste jaren nam geen enkele nederlandse krant ook
maar het kleinste advertentietje van onze beweging op. van lieverlede
werd dit doorbroken en kwamen op het lest zelfs reeksen waarderende
reakties los n.a.v. een naturistisch pocketboek, door een journalist ge-
schreven.

op het punt roken werd de naturist door de wetenschap voor 100% in
het gelijk gesteld en is zelfs al een begin gemaakt met anti-propaganda
door de overheid.

wat in het naturisme veranderde, was vooral de aanpak, de maniér
waarop de naturistische gedachte gerealiseerd werd. zoals in iedere
ontwikkeling men zich in tweede instantie minder opwindt over de details
van de zaak, zo verdween daarin het fanatieke dat de voorlopers ken-
merkte.

maar wat zich in feite niét wijzigde, zich ook niet liét wijzigen, dat was
de pit, de inborst, de bezieling van het naturisme: ontzag voor de natuur,
voor het leven. een ontzag dat zich enerzijds manifesteert in de vorm
van gezondheidsstreven (voedingsreform, hygiéne, sport, nudisme, niet
roken, geen alkohol etc.), anderzijds in daadwerkelijke eerbiediging van
(mede-)mens, dier en plant, het niet aantasten van leven zolang dit geen
strikte noodzaak is (pacifisme, vegetarisme, natuurbescherming, etc.).
twee gezichten van een en dezelfde instelling. deze instelling, die de
bodem uitmaakt van het naturisme, blijft onveranderd en zal dat altijd
moéten blijven, anders is naturisme geen naturisme meer.

wat men aan deze bodem zou willen veranderen, zou neerkomen op
een verknippen, een beknotten, een verprutsen terwille van eigen te-
kortkoming: tekort aan eerbied voor het leven!

zolang leden en bestuur van onze vereniging dit inzien en behartigen
zal ,,zon en leven” zijn speciale plaats blijven innemen in het naturisme
van nederland en daarbuiten. zolang zullen wij ook zijn waar-naturis-
tische sfeer kunnen behouden temidden van alles wat verandert en
voorbijgaat . . .

jaap egmond

de foto’s

omslag, pag. 10 en 23: dr. werner loges; pag. 2: peter van caspel; pag. 3: jan br,
naar beeld van charles despiau; pag. 5: herman v. d. graaff; pag. 7 en 9: jaap egmond;
pag. 12 en 20: hajo ortil; pag. 14: hangmat met zonwering, uit een prospektus van de
vorige eeuw; pag. 15: carl frank; pagina 18: tom b.































































