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zedelijkheid

Dezer dagen vonden wij in onze biblio-
theek onderstaande ontboezeming van
ongeveer 40 jaar geleden. Het kwam
ons voor dat op bepaalde punten se-
dertdien nog niet zo heel erg veel ver-
anderde.
,Mannen, vrouwen en 00k jongens en
meisjes worden in alles wat met het
lichaam samenhangt volledig geschei-
den. Het enige wat ze nog samen mo-
gen doen is eten — en soms nod het
dansen.
Dat onder de huichelachtige dekmantel
van de preutsheid zich een ganse we-
reld van geheime zonden uitbreidt,
weet men. Maar men moet net doen
of men nergens vanaf weet! Zalig is wie
het helemaal niet weet, zedelijk echter
is wie het tenminste niet laat merken.
Zedelijk is wie zijn lichaam verstopt en
doet alsof noch hijzelf noch iemand
anders een lichaam heeft. Ziel, geest
en . . . kleding: dat is de mens! De
zonde is lichtschuw en heeft iets te ver-
bergen. Zo ook in het verhaal over de
zondeval in het paradijs!
In de eerste eeuwen van het christen-
dom kende men nog geen enkele angst
voor ontbloting. Het is geschiedkundig
bekend dat de dopelingen — in tegen-
woordigheid van hun familie, van beken-
den en van de priester — naakt in het
water gingen om de doop te ontvangen.
De kerkvader Augustinus verraadt in zijn
geschriften veel bewonderend begrip
voor de schoonheid van de schepping
Gods, de mensengestalte inbegrepen.
Gelukkig is dankzij een sedert 20 & 25
jaar weer groeiend streven het thans
weer mogelijk om kinderen zonder het
verderfelijke gekunstelde schaamtege-
voel te laten opgroeien”.

(uit ,,Deutsches Baden’ van

ds. Magnus Weidemann, 1925)

bij de afbeeldingen

Onze foto’s zijn ditmaal alle op buitenlandse
terreinen opgenomen; die op het omslag en op
pag. 5 en 6 op het terrein ,,Orplid” bij Darmstadt.
De opnamen zijn van H. Peters (pag. 6), Wim F.
{pag. 8), dr. A. Schulize-Naumburg (pag. 13) en
Jaap Egmond (omslag, pag. 5 en 11).
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Kwartaalblad onder redaktie
van Anton de Boer, Ise Dis-
sen en Jaap Egmond.

Dit winternummer biedt om
te beginnen een uit Zwit-
serland afkomstige beschou-
wing over ,huwelijk en na-
turisme’, een onderwerp
waar nog weinig over ge-
schreven werd. Op pag. 8
wordt ingegaan op de voor
ons volledig-mens-zijn zo
belangrijke kreativiteit, ter-
wijl men in dit blad voorts
diverse kommunikatiemidde-
len {als film, literatuur en
pers) onder de loep geno-
men vindt, die =zich de
laatste tijd met naturisme
bezighielden.

Bij de Nederlandse Fede-
ratie van Naturistenvereni-
gingen, de NFN, postbus
564 te Den Haag, zijn de
volgende verenigingen aan-
gesloten:

Amsterdamse Lichtbond te
Amsterdam, Athena (afd.
West-Brabant) te Antwerpen,
Atlanta te Kerkrade, Haagse
Lichtbond te Den Haag,
Hertogstad te Den Bosch,
Libra te Eindhoven, Licht-
bond De lssel te Hengelo,
Lichtbond Gelre te Velp,
Lichtbond Noord te Assen,
Zon en Leven (afdelingen in
Amsterdam, Arnhem, Bra-
bant, Gooi en Eemland,
Groningen, Den Haag, Haar-
lem, Rotterdam en Utrecht)
Zuid-Hollandse Lichtbond te
Rotterdam en Zuid-Limburg-
se naturistenb. te Heerlen.



HUWELIJK
EN

NATURISME

Uit een vraaggesprek met de Zwitserse sexuoloog dr.
Franz Keller, in het Duitse taalgebied bekend om zijn
boeken ,,Die moderne Ehe’ en . Freiwerden von Hemmun-
gen”, overgenomen uit ,,Die neue Zeit”.
vraag: De naturistische beweging legt er in woord en geschrift de na-
druk op dat naturisme niet speciaal iets is voor mooie mensen, maar
de gezondheid van allen op het oog heeft. Wil het naturisme de mens
zover brengen dat hij innerlijke waarden hoger schat dan uiterlijke als
schoonheid, geld, roem?

dr. K.: Dat is inderdaad de diepere zin ervan. Daarom ken ik ook maar
weinig naturistische echtparen die er een onderling afwijkende mening
over hebben. Wanneer het ideaal tezamen wordt begrepen en nageleefd,
heeft het grote betekenis voor het huwelijksgeluk. Wie op vrije dagen
in nauw kontakt met de natuur leeft, daarbij geen kledingsproblemen
kent noch geld hoeft uit te geven voor restaurant of bioskoop, vermijdt
menig huwelijkskonflikt. Men is mens onder de mensen, men is bevrijd
van de diktatuur van de mode en van de strijd om het bestaan. Mét de
kleren vallen standssymbolen en dagelijkse zorgen weg.

vraag: In de naturistische beweging doet zich zowel nationaal als in-
ternationaal diskussie voor over vegetarisme en onthouding van alkohol
en tabak. Gelooft u dat ook deze idealen van betekenis zijn met betrek-
king tot het huwelijksgeluk?

dr. K.: Er bestaat geen twijfel meer aan dat deze idealen bevorderlijk
zijn voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid van het gezin. Hoe-
veel ongeluk hebben drinkgewoonten veroorzaakt? Hoe vernietigend
zijn de gevolgen van het roken! En ook de samenhang van dierlijke
vetten in onze voeding met de katastrofe van het hartinfarkt is thans
bewezen. Hoeveel betekent het niet voor de gezondheid van de man
en daardoor ook voor het geluk van zijn gezin, wanneer hij op zon- en
vakantiedagen en in vrijetijdsbesteding van overdadige eet- en drink-
partijen in rokerige lokaliteiten wordt afgehouden. Het is gebleken dat
het lichaam minder vlees en verdovende middelen nodig heeft naarmate
men dichter bij de natuur leeft. Stevige rokers geven toe dat zij in de
vakantie beter ,zonder” kunnen dan onder het werk. Op het terrein,
waar men zich zowel lichamelijk als geestelijk volledig ontspannen kan
is het afzien van de verschillende genotmiddelen nog gemakkelijker.

vraag: Behalve versiaafdheid en stofwisselingsziekten behoren ook ze-
nuwoverspanningen tot de tekenen van orze tijd. Deze worden niet
alleen teruggevoerd op het jachtige beroepsleven maar ook op ziels-
konflikten in liefde en huwelijk. Kan het naturisme ook tot genezing
daarvan bijdragen?

dr. K.: Het naturisme brengt zowel vermindering van de nerveusiteit als
genezing van neurosen met zich mee. Men heeft ontdekt dat zonne-
stralen porphyrin voortbrengen, dat als geneesmiddel tegen depressies
wordt gebruikt. Zowel het landschap waarin en de hemel waaronder










































