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onze motor en wij

Elke automobilist vindt het vanzelfspre-
kend dat hij zijn motor en zijn hele auto
zorgvuldig moet onderhouden.

Helaas bekommeren er zich weinig auto-
mobilisten om dat ook onze eigen ,,mo-
tor” zorg vereist. Zo leiden te grote in-
spanning of overmatige voeding maar al
te vaak tot ongekoncentreerd rijden en
tot storingen in de bloedsomloop.

De wetenschap heeft er zich nu wel vol-
doende het hoofd over gebroken: de voe-
ding van de autorijder moet ,licht” zijn,
dat wil zeggen dat niet de koolhydraten,
maar vooral de eiwitten de energie moe-
ten leveren. De mens wordt nu eenmaal
na een zware maaltijd moe. En moeheid
behoort tot de ergste vijanden van de
autorijder.

Voedingsdeskundigen bevelen vooral
melk als bron van energie aan, met haar
eiwitten, vitaminen en minerale stoffen.
Zij lest tevens de dorst. Ook mager vlees
en eieren zijn goede leveranciers van
eiwit. Groente en fruit leveren behalve
plantaardige eiwitten de noodzakelijke
pectine, zetmeel, suiker, vruchtensappen
en vitaminen. Fruit kan vers of in de
vorm van sap worden genuttigd. Kool en
peulvruchten dienen onderweg te wor-
den vermeden.

Ook is nu en dan wat gezonde lichaams-
beweging tegenover het eenzijdig zit-
tende autorijden belangrijk. Heeft u als
grotestandsmens wel eens aan de oplos-
sing van het parkeerprobleem gedacht,
die op uw gezondheid is gericht?
Parkeer uw auto eens op een plaats die
20 of 30 minuten van uw werk is gele-
gen. Daar is beslist ruimte genoeg. Die
20 minuten wandelen bent u ook kwijt
met een parkeerplaats dicht bij uw werk
te zoeken of door 20 minuten eerder
weg te gaan om meer kans te hebben
op een plaatsje.

Wandelen blijft het meest elementaire
middel tot behoud van een gezond
lichaam.

vrij naar ,,Gezond Leven”
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Kwartaalblad onder redaktie
van Anton de Boer, Ise Dis-
sen en Jaap Egmond.

Hebben wij ons geluk in de
hand? Voor een keer be-
geeft onze medische mede-
werker zich met dit onder-
werp op religieus-filosofisch
terrein.

Verder vindt u in dit num-
mer een nabeschouwing van
Adolf Kochs bezoek en
enkele aktualiteiten op het
gebied van film, pers en
naturisme.

De foto’s zijn van Hajo Ortil
(omslag en pag. 13), Josef
Christ (pag. 5) en Robert
Trost (pag. 10).

Bij de Nederlandse Fede-
ratie van Naturistenvereni-
gingen, de NFN, postbus
564 te Den Haag, zijn de
volgende verenigingen aan-
gesloten:

Amsterdamse Lichtbond te
Amsterdam, Athena (afd.
West-Brabant) te Antwerpen,
Atlanta te Kerkrade, Haagse
Lichtbond te Den Haag,
Hertogstad te Den Bosch,
Libra te Eindhoven, Licht-
bond De Nssel te Hengelo,
Lichtbond Gelre te Velp,
Lichtbond Noord te Assen,
Zon en Leven (afdelingen in
Amsterdam, Arnhem, Bra-
bant, Gooi en Eemland,
Groningen, Den Haag, Haar-
lem, Rotterdam en Utrecht)
Zuid-Hollandse Lichtbond te
Rotterdam en Zuid-Limburg-
se naturistenb. te Heerlen.




GELUK EN ONGELUK

Met de woorden ,,geluk” en ,ongeluk” worden in deze tijd begrippen
aangeduid, die met de oorspronkelijke betekenis niet veel meer ge-
meen hebben. In elk geval dekt de betekenis van het woord die van
het begrip niet meer geheel. En dat werkt misverstand en onbegrip in
de hand.

Het verklarend handwoordenboek der Nederlandse taal door Koenen
en Endepols noteert bij geluk vier betekenissen: 1. het lot of de fortuin:
2. voorspoed, gunstige loop der omstandigheden; 3. gunstig toeval of
aangenaam voorval; 4. aangenaam gevoel van iemand, die zich over
zijn voorspoed verheugt. Wanneer men deze betekenissen onder één
noemer tracht te brengen, dan kan men zeggen, dat geluk iets is, dat
ons buiten ons toedoen overkomt en ons een aangenaam gevoel be-
zorgt. :

In datzelfde woordenboek vinden wij als betekenis van ongeluk vermeld:
tegenspoed; ongunstige loop der omstandigheden; ramp of ongeval.
Ongeluk is dus ook iets, dat ons buiten ons toedoen om treft en ons
verdrietig stemt.

Met de betekenissen van de bijbehorende bijvoegelijke naamwoorden
is het al net zo gesteld: gelukkig betekent voorspoedig of tevreden.
En ongelukkig betekent: ramspoedig of beklagenswaardig.

In de tijd, dat de mens zich een speelbal voelde van het lot en hij de
omstandigheden tegenover zich geplaatst zag als onbeinvioedbare en
schijnbaar bezielde grootheden, was deze betekenis aanvaardbaar. Het
bracht hem ertoe zich in te laten met magische praktijken, eventueel
met de hulp van specialisten op dit gebied: de magiérs. Door middel
van onbegrijpelijke doch indrukwekkende handelingen trachtten deze
de onbegrijpelijke loop der omstandigheden een voorspoedige wending
te geven, of althans hun hulpeloze volgelingen een gevoel van gerust-
heid en tevredenheid te bezorgen.

Het christelijke geloof en de voorlopers daarvan in het oude Joodse
volk hebben deze gedachtengang echter niet willen aanvaarden en steeds
bestreden. De loop der gebeurtenissen, zo leert de Bijbel, wordt niet
bepaald door een chaos van doorgaans onvriendelijke machten en
krachten, maar door God. En wanneer de mens zijn verbond met God
nakomt, dan hoeft hij niet te vrezen een speelbal en een slachtoffer te
zijn van de omstandigheden, maar dan weet hij dat tegenslag hem
door God wordt voorgelegd als ,beproeving”, beter gezegd als uit-
daging. En dat hij niet altijd voorspoed nodig heeft om zich gerust en
tevreden te voelen.

De mens van de twintigste eeuw leeft en denkt niet meer zo onvermij-
delijk in deze animistische begrippen. Hij staat niet meer als een nietig
hoopje angst en ellende tegenover de natuur en de omstandigheden.
Hij heeft geleerd, dat de natuur en alle ,toevallige” gebeurtenissen vol-
gens eigen wetten verlopen, die hij kan leren, en waarvan hij gebruik
kan maken. De mens heeft geleerd, dat door waarnemen en bestuderen
van alle gebeurtenissen en verschijnselen om hem heen veel duistere
en angstaanjagende grootheden doorzichtige en begrijpelijke processen
blijken te zijn, die weliswaar een wetmatig eigen bestaan leiden, doch
een onheilbrengende bezieldheid missen.

Deze veranderende gedachtengang en mentaliteit brengt mede, dat ge-











































